Mag ik met jou de wereld mooier maken?
Door met jouw talent
en gewoon zoalg jij bent
op het etukije waar wij leven
gamen het goede voorbeeld te geven!




Zet nooit je blik op oneindig
dichtbij is nog zoveel te zien.



B

lk zoek, ik zoek, éfé’\

ik vind...
je lief!




Alg je niet kunt clapen,
tel dan je zegeningen
in plaate van schapen!



De zon, de maan en de sterren erbij
zijn wondergchoon...
net ale jij!



Het liefet klim ik op een ladder

naar de hemel, voorbij de maan,

om nog één keer te ontmoeten
die daar zijn ‘heengegaan’.
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Some verdrietig, atil, alleen,
weng ik twee armen om mij heen,
die mij met lichte druk
duwen richting 't geluk...




Laat het geluk op zich wachten
en ig het leven nu wat flete?
ooit begonnen ig ale echete.

Realigeer je dan dat de Nachtwacht

T



Vandaag ga ik de wereld kleuren
want ik vind haar toch wat grauw.
De mengen hoop ik op te beuren
met rood, groen, geel en ‘ikhouvanjou’!



Laat eeng een hart glingeren
om iemand aan de liefde te herinneren.



In jouw ogen branden ledjes,
die verraden binnenpretijes.
En alg ik er lang naar kijk dan
word ik er zelf ook vrolijk van!



Vi ) Dat uitgestrekte brede strand;
{ gedichten lezen in het zand;
_— L~ alleg mag, niete moet;

het ritme van eb en vloed.

De golven van de zee, die rust
@v‘;\%@ die alle emotieg even blugt.
En, ’rerwgl een meeuw ong overstemt,

fluigter ik in je oor wat een mooi meng je bent!




Op het strand vond ik dit stukje hout.
Prachtig gevormd door water, zand en zout.
En toen dacht ik even,
je wordt ook mooier alg je je laat vormen
door het leven.



Alg verdriet zich blijft ophogen
loopt het vaak over
ter hoogte van de ogen..



Voor jou heb ik hartjes in een zakdoek geweven,
zodat je altijd bij het tranen vegen ziet,
dat heel veel mengen om jou geven
en je niet alleen staat in je verdriet.



